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“IK KIJK MET VEEL PLEZIER TERUG OP MIJN MIDDELBARE 
SCHOOLTIJD BIJ HET 4E. WAAR IK NOG VAAK AAN DENK IS 
HET ORGANISEREN VAN DE MUZIEKAVONDEN OP SCHOOL.” 
OUD-LEERLING PANDER ABBING

●  … 'school' in het oud-Grieks 
eigenlijk 'vrije tijd' betekent?

●  … de oude Grieken al theater 
speelden en dan maskers opzetten?

●  … je bij Grieks en Latijn 
originele teksten leest van wel 
2000 jaar oud?

●  … je daarnaast ook veel 
kunstobjecten bekijkt, zoals vazen, 
fresco's, beelden en architectuur?

●  … in de nieuwe serie "Percy 
Jackson and the Olympians" een 
heleboel Griekse mythen voorbij 
komen?

●  … alle planeten vernoemd zijn 
naar Romeinse goden?
 alle sterrenbeelden een Latijnse 
naam hebben en uit de mythologie 
komen?

●  … je op het Paleis op de Dam 
allerlei Griekse en Romeinse 
figuren kunt zien?

●  … 'gymnasium' eigenlijk 
'sportschool' betekent?

●  … de Romeinen Nederland 
voor de helft veroverd hebben en 
sommige plaatsnamen Romeins 
zijn?

●  … bakstenen en cement 
Romeinse uitvindingen zijn?

 ●  … je bij theater leert om 
geloofwaardig te zijn, ook als je 
liegt?

●  … theater helemaal niet zo 
eng is als het lijkt?

●  … je bij theater niet alleen leert 
spelen, maar ook regisseren?

●  … je bij theater vaak in 
tweetallen je eigen scène bedenkt?

●  … je op het 4e gymnasium zelfs 
eindexamen kunt doen in Film en 
Theater?

door Christiaan (docent theater)

LESJESMIDDAG 
17 JANUARI 

13:30-15:30 

OPEN DAG 

11 & 12 JANUARI 

18:00-21:00 
Wist je dat….

Wist je 
 dat….

door Roel (docent 
klassieke talen)



Mijn eerste vraag: waarom hebben 
jullie gekozen voor het 4e? 
Annabel: Ik vond de sfeer heel fijn, er zijn 
veel leuke vakken zoals film en theater. Ook 
zijn er veel clubjes en ik vond het gebouw 
mooi. De mensen leken me ook meteen 
aardig.
Izumi: Ja, het gebouw vond ik ook heel 
mooi, echt wow, zo anders dan andere 
scholen. Leerlingen op de open dag hielpen 
erg aardig. Ik wilde graag filosofie. Ik koos 
niet per se voor een gymnasium, maar voor 
de sfeer en het gebouw.

Wat houdt ‘gymnasium’ eigenlijk 
in? 
Izumi: Dat je Grieks en Latijn krijgt, maar 
Grieks heb je hier pas in het tweede jaar.
Annabel: We hebben ook Duits. En je 
moet best hard werken. We hebben geen 
vergelijkingsmateriaal, maar we werken wel 
hard.

Wat is het verschil tussen de 
basisschool en de middelbare 
school?  
Izumi: Je hebt per vak een andere docent en 
ook heb je veel meer huiswerk. 
Annabel: De lessen op de basisschool 
boeiden me eigenlijk niet zo. Hier is het veel 
interessanter, je moet alles opschrijven en 
echt aantekeningen maken.
Izumi: Op de middelbare kun je geen les 
missen, op de basisschool maakte het niet 
uit als je er niet was, want je miste dan niet 
echt wat.
Annabel: We zitten nu nog in een 

stamlokaal, vanaf december gaan wij net als 
de anderen wisselen van lokaal. We hebben 
ook nog geen kluisjes, maar laadjes, net als 
op de basisschool, doordat we toch steeds 
in hetzelfde lokaal zitten.

Missen jullie de basisschool? 
Annabel: Nee, echt nooit.
Izumi: Ik wel. Je groeit daar op met de klas. 
En mijn lerares was m’n bestie en ik mis 
haar.  Maar de manier van onderwijs mis ik 
niet.

Wat doen jullie in de pauzes? 
Annabel: Met vrienden kletsen. Er zijn ook 
mensen die voetballen, maar dat doe ik 
nooit. 
Izumi: Naar de kantine. Soms blijven 
klasgenoten in het lokaal, dat kan ook. 

Waren jullie zenuwachtig voor de 
middelbare school? 
In koor: Ja.
Annabel: Ik was bang dat ik geen vrienden 
zou krijgen. Ik ging alles overdenken, maar 
dat bleek niet nodig, want het komt heel 
snel goed als je eenmaal op de middelbare 
zit.

Izumi: Ik was vooral bang over wat allemaal 
verteld werd over de middelbare school, 
over hoe streng het zou zijn. 
Ook had ik op de basisschool een heel 
goede vriendengroep en ik was bang die 
te verliezen en ik vond het eng helemaal 
opnieuw te beginnen, maar je vindt altijd 
wel je mensen dus daar hoef je niet bang 
voor te zijn.

Valt er nog iets tegen aan de 
middelbare school? 
Izumi: Frans, maar dat ligt niet aan de 
docent. Ik vind het een heel mooie taal, 
maar wel moeilijk. Er zijn ook vakken 
die ik heel erg leuk vind, zoals filosofie, 
geschiedenis en Nederlands.
Annabel: Ik vind het moeilijk huiswerk bij 
te houden, dus dan doe ik het soms heel 
erg laat. Ik kijk niet genoeg op Magister. 
Een tip voor het leren: ik krijg altijd honger 
als ik ga leren, dus neem iets te eten mee, 
dan hoef je niet halverwege weer naar 
beneden. En altijd je telefoon wegleggen. 
Op StudyGo kun je gratis een account 
aanmaken en dan krijg je een starterspakket 
met een geodriehoek, een marker en een 
weekplanner enzo. Dat is heel handig. 

Wat is een mentor? 
Annabel: Eigenlijk je juf of meester van de 
basisschool. Je krijgt van je mentor tips over 
hoe je moet leren.
Izumi: Als je ergens mee zit, kun je naar 
je mentor gaan. Je hebt mentorles en 
banduur. Bij mentorles hadden we het over 
de actualiteit bijvoorbeeld en bij banduur 

hadden we het over executieve functies.

Wat zijn juniorbegeleiders? 
Izumi: Dat zijn twee vierdeklassers die, 
net als je mentor, kunnen helpen. Ze 
zitten bijvoorbeeld in de groepsapp en 
beantwoorden dan vragen.
Annabel: Als je ergens mee zit en je wil 
iets bespreken, dan is het fijn om naar je 
juniorbegeleiders te kunnen, omdat ze het 
misschien goed begrijpen, omdat ze wat 
jonger zijn.

Wat zou je als advies willen geven 
aan leerlingen die nu in groep 8 
zitten? 
Izumi: Maak je niet te veel zorgen. 
Vrienden vind je wel. Let wel op tijdens 
de les, want het is niet zoals op de 
basisschool. Doe je best.
Annabel: Alles wat wordt gezegd in de 
les, moet je opschrijven. Maak je niet te 
druk op welke school je komt, want veel 
scholen lijken toch wel een beetje op 
elkaar. 

Hebben jullie tot slot nog een vraag 
voor mij? 
Annabel en Izumi:  Waarom ben je leraar 
op de middelbare geworden?
Douwe: Ik wist dat al toen ik 16 was, ik 
heb allemaal docenten in mijn familie. Ik 
ben naar Amsterdam gegaan, terwijl ik in 
Utrecht woon, omdat dat me de grootste 
uitdaging leek qua leerlingen. En ik vind 
de school heel leuk, leuke leerlingen en 
heel aardige collega’s.

Annabel & Izumi

‘IK KOOS VOOR  
DE SFEER  

EN HET 
GEBOUW’

Aan tafel zitten Douwe (docent geschiedenis en mentor klas 1), 
Annabel en Izumi (leerlingen uit klas 1D). Douwe stelt Annabel en 

Izumi een aantal ingewikkelde vragen over het 4e…

Eerste kunst- 
opdracht af!

Biologie 
huiswerk 
maken!

Latijnse 
rijtjes!

Samen- 
werken bij 

geschiedenis

Grafieken 
tekenen in de 

wiskundeles…!

Kunst maken  
in het prachtige  

kunst extra  
lokaal

“HET 4E HEB IK ALTIJD ERVAREN ALS EEN OPEN,  
GEZELLIGE EN HECHTE SCHOOL DIE AANDACHT  
HEEFT VOOR ELKE INDIVIDUELE LEERLING.  
JE KAN ER GEWOON HEEL FIJN JEZELF ZIJN!” 
OUD-LEERLING SJOERD WIELENGA

Annabel & Izumi

Douwe

‘HIER IS HET VEEL 
INTERESSANTER,  

JE MOET ECHT 
AANTEKENINGEN  

MAKEN.’

●  … de leerlingen uit de filmclub 
vaak filmvertoningen organiseren 
in onze eigen filmzaal?

●  … we elk jaar ons eigen 
filmfestival hebben met de leukste, 
grappigste en mooiste films van 
onze school?

●  … we elk jaar meedoen met 
het Nederlands Filmfestival voor 
Scholieren?
 

●  … je leert monteren in het 
professionele programma Adobe 
Premiere Pro?
 

●  … je bij KunstLab over 
beeldende kunst, muziek, 
architectuur én dans leert?

●  … je bij KunstLab kunst gaat 
maken, kunst gaat ervaren en 
kunst gaat bekijken?

●  … je aan jouw eigen 
kunstwerken en creaties kunt 
werken bij het clubje Kunst Extra?

●  … Kunst Extra een eigen atelier 
heeft waar leerlingen van de club 
kunnen werken?

door Levi (docent film en kunst) 

door Odetta en Tiba

Wist je dat….

EEN WEEK IN KLAS 1


